2014 Bad Laer

In 2014 begonnen we de vrijdagmorgen weer met café mit torte bij het “ kleine Café “in het
Laar. Daarna ging het met nog een tussenstop voor een lunch richting Bad Laer, waar voor
het buffet het terras goed in trek was. Na het buffet was het wk voetbal aan de orden en
zagen we Nederland met 5 — 1 winnen van Spanje.

Zaterdag stond er een korte rondrit op het programma met een bezoek aan het kuuroord
Bad Rothenfelde. De oldtimers mochten de hele middag parkeren in het Kuurpark. Er werd
na de koffie een bezoek gebracht aan het Gradierwerk. Met behulp van een gids werd uitleg
gegeven over de werking van het werk.

’s-Avonds was het tijd voor de kegelbanen en het terras. Zondag was de regio aan de beurt
en werd een leuke rit gereden door het Teutoburgerwald, met een stop voor de lunch en in
de middag werd het automuseum in Melle bezocht. Terug in Bad Laer was het terras binnen
de kortste keren voor de Hondsrug. Maandag ging het weer terug met een stop voor de
lunch, hoe kan het anders, brood met wurst, om in Hebelermeer weer met een buffet het
weekend af te sluiten.




2016 Rees aan de Rijn

We verzamelden weer bij het Kleine Café in Laar. Dit keer werd er begonnen met een stevig
ontbijt. Daarna ging het voor een groot deel door Overijssel en Gelderland richting Rees aan
de Rijn. Gestopt werd er nog in Laren en in de buurt van Beek voor dat Rees werd bereikt.
Zaterdag werd er een kort ritje gemaakt in de buurt met een bezoek aan een
oldtimerhandelaar in Emmerich en werd Emmerich bezocht. Zondag stond er een langere rit
op het programma, onder meer langs Berg en Dal, Groesbeek, Mook en door het Reichs-
wald. Onderweg werden nog twee keer gestopt, waarbij voor de taart bij het bauerncafé
indruk maakte. Maandag was de terugreis, deels afwisselend door Duitsland en Nederland
met de nodige stops om weer terecht te komen bij het buffet in Hebelermeer.




2018 Willebadessen

Dit keer ging het naar Willebadessen op de grens van het Teutoburgerwald en het Sauerland.
We maakten een tussenstop in Greven en later in de middag in Langenberg. Zaterdag stond
er een bezoek gepland aan het Kasteel In Bad Arolsen. Na de rondleiding kon de stad worden
bezocht en de rit weer worden opgepakt terug richting het hotel. Er was een kegelbaan dus
werd daar in de avond druk gebruik van gemaakt. Zondag stond er weer een wat langere rit
in de planning door het Weserbergland. Met een pontje werd de Weser bij Reinhardshagen
overgestoken waar aan de overkant de lunch werd genuttigd. Later werd er bij Trendelburg
bij het op hoogte gelegen kasteel nog even genoten van het uitzicht en van wat anders.
Daarna ging het richting hotel om te eten en te genieten op het terras.

Uiteindelijk was op maandag Hebelermeer weer het eindpunt, na tussenstops bij hofcafé zur
Muhlenhorst een fraaie vakwerkboerderij voor het gebak en later in Furstenau voor iets
anders.
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2021 Hiddenhausen

Na de nodige problemen o.a. covid en beschikbaarheid ging het dan toch met enige
vertraging en niet in juni maar in augustus met een wat kleinere groep naar Hiddenhausen.
We vertrokken vanuit Zwartemeer en met twee stops onderweg bij Kettenkamp en bij Bad
Essen werd om vier uur hotel Freihof in Hiddenhausen bereikt. Een hotel met een meer dan
voortreffelijke keuken. Zaterdag ging het met een kort ritje richting Bad Salzufflen, waar de
dag doorgebracht kond worden. Zondag ging het via een fraai heuvelachtig landschap door
het Weserbergland met onderweg de gebruikelijke stop voor koffie en torte. In de middag
werd nog halt gehouden in een Biergarten, waarna ‘s-Avonds een geweldige barbecue ons
ten deel viel. Maandag viel er de nodige regen, maar via een konditorei en een hotel hadden
we toch de nodige afleiding. Het afsluitende etentje vond plaats in Zwartemeer.




2023 Bad Laer

Niemand had er iets op tegen om voor de 2¢ keer naar Bad Laer te gaan, dus werd het weer
hotel Storck. Dit keer vertrokken we voor het eerst vanaf ponyhof Niers in Twist Neuringe
net over de grens bij Nieuw Schoonebeek met een fantastisch taartenbuffet. Na een
lunchpauze in Eggerode ging het richting oldtimerbedrijf en museum Voss in Darfeld en
vandaar naar Bad Laer. Op zaterdag ging het naar Bad Rothenfelde alwaar we de oldtimers
konden parkeren voor het fraaie 19¢ eeuwse kurhaus. Al deze vier dagen was het droog en
erg warm weer. Na het eten in de avond was het terras voor het hotel goed vol. Zondag was
het tijd voor een rit door het Teutoburgerwald. Uiteraard ontbrak de koffie met torte niet en
werd in de middag een bezoek gebracht aan een fraai gelegen biergarten. Maandag ging het
weer richting huis met een culinaire stop in Dreierwalde. Hier stond brood met curryworst
op het menu. Daarna werd er nog gestopt bij de speichersee in Geeste voor een drankje.
Tegen half vijf waren we in Neuringe waar na een nazit op het terras binnen het buffet klaar
stond om aangevallen te worden.




