“ontspannen” in Drenthe (met een klein beetje Fryslan)

Zondag 18 mei was het eindelijk weer zover: tijd om onze geliefde oldtimers uit de garage te
halen voor een prachtige rit door het mooie Drenthe. Het thema van de dag? Ontspannenin
Drenthe — en dat is precies wat we deden!

We verzameldenrond 10.30 uur bij Herberg Eijg&Wijs in Wijster, waar zo’n 25 oldtimers stonden
te blinken in de ochtendzon. Onder het genot van koffie en gebak werd er gezellig bijgepraat
voordat we om 11.30 uur naar onze auto’s gingen voor de start.

Vanaf de parkeerplaats werd de route beschrijving uitgereikt door Ursula en het door Fré
gemaakte aandenkeninde vorm van een “bougie, met raadgevingen voor pech onderweg” werd
door Yvonne overhandigd.

De route voerde ons langs sfeervolle Drentse dorpjes als Holthe, Terhorst, Lheebroek,
Boterveen, Dieverbrug, Wateren en nog vele anderen. Het was een feest om hier te rijden:
prachtige vergezichten, rustige wegen en een heerlijk zonnetje maakten het compleet.

In Wapse was het tijd voor eenwelverdiende pitstop bij de Wapseherberg. Even ontspannen met
een hapje en een drankje, voordat we weer verder reden richting Kalteren, Stroovledder,
Witteveen en nog veel meer typisch Drentse pareltjes.

Rond 16.00 uur kwamen we weer terug in Wijster. Een geslaagde rit waar iedereen met een
glimlach op terugkijkt!

Een groot compliment voor de organisatoren: petje af voor Fré Eggens en Wim Bouland -
bedankt voor jullie inzet en deze prachtige dag!

Met vriendelijke groet,

Albert Luik










